larop le{en en bespreken niet meer mogelijk is; andere
12ullen in het volgende nummer besproken worden.
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Paul Cliteur/)esper Jasen/Perry Pierik (red.): Cultuurmarxis-
me: Er waart een spook door Europa; Aspekt, 2018*

Er waart een spook door het Westen, niet van het communis-
Me, maar van het cultuurmarxisme. Het communisme is dood,
het cultuurmarxisme is volgens Cliteur c.s. springlevend.
Cultuurmarxisme is een term waarmee critici bepaalde onder-
delen van de linkse politieke agenda aanduiden en afwijzen.
Volgens de critici zou het marxisme weliswaar zijn verslagen,
maar is het als een foenix uit zijn as herrezen, in een andere
vorm. Zoals eerdere periodes uit de geschiedenis kunnen
worden aangeduid als ‘romantisch’ of ‘fascistisch’, zo kunnen
we de huidige tijd aanduiden als ‘oikofoob’ of ‘cultuurmarxis-
tisch’. Deze manier van denken over de wereld, van voelen, van
ervaren, bestrijkt alle domeinen van het leven en dient te
worden ontmaskerd en verslagen als we de beschaving willen
behouden. Deze bundel van Paul Cliteur biedt een strategisch

‘Handboek Soldaat’.



